EEN NIEUW BEGIN
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/A‘

DONDERDAG
5 DECEMBER

om te geven: @ om te geven:
‘Thermosokken

K De liefde die God voor
Maar denk niet alleen L

DINSDAG je heeft, is een kracht
aan wat er gebeurd is. 3 DECEMBER WOENSDAG die de diepste duisternis
Kijk niet alleen terug naar ZONDAG 1 mt n: 4 DECEMBER doordringt en je leven
het verleden. Want ik ga DECEMBER 0 e geve 0 Een punt zetten maakt verandert. Een nieuw leven
iets nieuws doen, Het is Handschoenen ruimte voor een nieuw Uit pure nood gaat de leiden is mogelijk door de
zelfs al begonnen, heb je Elk nieuw begin komt begin. natuur een beetje dood. kracht Gods liefde!
het niet gemerkt? van een ander begin ; racht van Gods liefde!
(Jesajc143:g18—IQBIGT) i gindi : MAANDAG om te geven: ze houdt naar adem In
dat is geéindigd. 2 DECEMBER onderweg naar een
nieuw hegin.
De duisternis gaat wijken van — om te geven:
de eeuwenoude nacht, een Mini ' 3y
‘ o nieuwe dag gaat prijken deodorant Chocolade
met ongekende pracht. v reep
(Lied 448 LdH)
) \
n |
@ om te geven: om te geven: MAANDAG om te geven:
Muts _ _ Papieren e Doosje
Een jonge vrouw die nog zakdoekies Een nieuw begin, een i
_ Jés . pleisters
ZATERDAG 7 maagd is, zal zwanger " (6 stuks verpakking) nieuwe kans, soms geeft dat DINSDAG
DECEMBER worden. Zij zal een het leven weer een beetje 10 DECEMBER WOENSDAG
: zoon krijgen, en hij zal ZONDAG 8 glans. Dat kleine beetje 11 DECEMBER
Als’s morgens de zon
opgaat, alles ontwaakt, de Immanuel genoemd DECEMBER

schepping zingt; dan komt
er met de dageraad weer
hoop, de dag begint.
Het licht verschijnt,
geeft leven weer, de nacht
verdwijnt en heerst niet

meer.
(Opwekking 524)

om te geven:

Lippenbalsem

VRIJDAG 13
DECEMBER

Toen zei God: ‘Alles is nu

voorbij. Ik ben het begin

en het einde. Mensen die

dorst hebben, geef ik te

drinken. Ik geef ze water

dat Eeuwig Leven geeft.’
(Openbaring 21:6)

‘
O

om te geven:
Tandenborstel

DONDERDAG
19 DECEMBER

Zonder verlangen
naar iets nieuws,

blijft alles zoals het is.

worden. De naam Immanuel

betekent: God is hij ons.
(Matteiis 1:23 BIGT)

ZATERDAG
14 DECEMBER

Elke dag is een zegen.
Een nieuw leven.
Een nieuwe hoop.

om te geven:

Poncho of
regencape

VRIJDAG
20 DECEMBER

God vouwt Zijn Wezen aan

ons open, wanneer Hij mens

wordt zoals wij en ons in
Christus weer leert
hopen op een hernieuwde

maatschappij.
(Lied 545 LdH)

om te geven:

Miniflesjedroog

shampoo

Goede God, wij bidden
U, laat er voor alle mensen
steeds weer een nieuw
hegin mogelijk zijn.
Amen

-&\

Jezus is het Licht
dat Leven geeft.

m om te geven:

Kleine

handdoek

(Eastendoek'e of
eukenhanddoek)

ZATERDAG
21 DECEMBER

Geef mij het geloof dat ik
kracht zal vinden om me

van het duister af te keren;

moed om op te staan en
te gaan, het licht van de
nieuwe dag tegemoet.

wordt weer een beetje veel.
Vertrouw en sta hier

Jezus is het Licht in de
duisternis, de Vreugde van

soms bij stil. ons hart en de hoop voor
(Hartgedichtje) deze wereld.
om te geven: om te geven:
Pincet Tandpasta
ZONDAG 15
DECEMBER
. om te geven.
Eenmaal zullen wij

aanschouwen wat ons hart

nu nog verwacht, gaat Zijn Kleine tube

. | handcréme
liefde zich ontvouwen als

het einde van de nacht. Hij MAANDAG

zal stralen als de zon, toen 16 DECEMBER

de eerste dag begon.

Jezus, Gods
heerlijkheid verschijnt.
De Mensenzoon, de
Zoon van God zal
Koning zijn.
(Opwekking 534)

om te geven:

Pakje
speelkaarten

ZONDAG
22 DECEMBER

Gods Zoon is het
ware licht, dat schijnt

voor alle mensen.
(Lucas 1:9 BIGT)

@ om te geven:
D

Een kind is ons gehoren.
Een koning lang verwacht.
Hij brengt licht in het
donker, zoals een heldere
sterin de nacht.

esinfecterende
handgel

"

2

Een nieuwe dag, een nieuw
begin. Ik geef je een dag vol
zegen. Waar je ook gaat, ik
geef je mijn raad en leid je

op al mijn wegen.

-
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m om te geven:

Klein
schrijf-
blokje + pen
DINSDAG
17 DECEMBER

Een nieuw begin,
een verse start.
Luchtin je leven,

licht in je hart.

)

om te geven:

Sultana

voorverpakt

MAANDAG

23 DECEMBER
Stille nacht, Heilige nacht.
Vrede en Heil wordt gebracht
aan een wereld verloren in
schuld, Gods belofte wordt
heerlijk vervuld.

Amen,

Gode zij eer.

Amen, Gode zij d’eer.

om te geven:

Miniblikje vaseline

VRIJDAG
6 DECEMBER

Elke nieuwe ochtend
is een nieuw begin van
ons leven. Elke dag is

een compleet geheel.
(Dietrich Bonhoeffer)

DONDERDAG
12 DECEMBER

Eris een roos ontloken uit
barre wintergrond, zoals
er was gesproken door
der profetenmond. En
Davids oud geslacht is weer
opnieuw gaan bloeien in

"t midden van de nacht.

(Lied 453 LdH)

om te geven:

Nagelknipper

WOENSDAG
18 DECEMBER

Zoals uit een oude,
omgehakte boom een
kleine, nieuwe tak kan
groeien, zo zal uit de oude
familie van David een
nieuwe koning komen.
De geest van God zal

in hem zijn.

(Jesaja 11:1-2)

om te geven:

Ontbijtkoek

(4 of 5 pack
apart verpakt)

DINSDAG
24 DECEMBER

Gezegend
Kerstfeest!

ik

om te geven:

Schrijf een
persoonlijke
groet op een
mooie
(kerst)kaart



