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Meebewegen of tegenbewegen 

 

   Drie inspirerende sprekers: 

● Rick Benjamins (1 maart) 

● Natascha van Weezel(15 maart) 

● Mardjan Seighali (29 maart) 

               

. Aanvang 10:30 uur Fnidsen 37                                   

 

 

Lezingencyclus over het thema ‘Meebewegen of tegenbewegen’ 

In veel democratieën wereldwijd, zien we hoe populisme terrein wint. Ineens worden 
uitspraken gedaan over vreemdelingen en minderheden die voor velen van ons 
vervreemdend werken. Hoe stellen we ons daarin op? Spreken we tegen of houden we 
ons stil? Moeten we meebewegen of tegenbewegen? Het zijn deze actuele vragen 
waarover de Remonstrantse kerk in Alkmaar dit voorjaar een drietal lezingen 
organiseert, voor iedereen die hier ook over nadenkt. 
 

 

 

Plaats     Remonstrantse Kerk, Fnidsen 37, 1811 ND Alkmaar 

     De lezingen zijn van 10.30 - 12.30 uur en worden afgesloten 

    met een lichte lunch. 

Kosten     € 10,- per lezing (incl. koffie, thee, lunch) 

Opgave    remonstrantseschuilkerk@gmail.com of 072 511 0868 



 

 

 Zaterdag 1 maart 2025, Rick Benjamins   
 Tijd voor tegenkrachten? 

 
Hoogleraar Theologie Rick Benjamins bijt de spits af met een algemene inleiding vanuit het 
vrijzinnig perspectief. Dat hoeft niet per se soft en meegaand te zijn, maar kan tot een 
tegengestelde houding leiden. De vraag naar ‘meebewegen of tegenbewegen’ valt niet 
gemakkelijk of eenduidig te beantwoorden. De ontwikkeling van vrijzinnig denken en geloven 
geeft ons echter wel instrumenten in handen om te bepalen op welke punten een vrijzinnige 
geloofshouding zich ‘hard’ of ‘soft’ opstelt en geneigd is tot tegenspraak of tolerantie en acceptatie. 
 
Rick Benjamins (1964) werkte als predikant in de PKN en is hoogleraar vrijzinnige theologie aan de 
Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Utrecht  
 
 Zaterdag 15 maart 2025, Natascha van Weezel  
 Een pleidooi voor het radicale midden 
 
De bekende columniste Natascha van Weezel legt uit wat zij bedoelt met het radicale midden 
in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Ze zoekt steeds weer naar een verbindende 
positie in het midden: kan een middenpositie ook radicaal zijn, een constructieve kracht die 
bijdraagt aan verbetering? Deze positie tussen twee vuren heeft zijn prijs. Natascha kwam in 
aanraking met heftig antisemitisme, ontving bedreigingen en verloor vriendschappen. Maar 
er is voor haar geen andere weg: ze blijft streven naar wederzijds begrip, naar het erkennen 
van elkaars menselijkheid en benadrukt het belang van de zachte krachten in een harde oorlog. 
Haar laatste boek Hoe houd je je hart zacht zal daarbij richting geven. 
 
Natascha van Weezel (1986) is auteur en documentairemaker. Ze schreef diverse boeken, waaronder 
haar nieuwste boek ‘Hoe houd je je hart zacht?’. Met Sinan Can maakte ze de documentaire ‘Brug 
over de breuklijn’. Daarnaast heeft ze een veelgelezen column in Het Parool.  
 
 Zaterdag 29 maart 2025, Mardjan Seighali  
 De kracht van opstaan: reis naar vrijheid  
 
De uit Iran gevluchte mensenrechtenactivist Mardjan Seighali vertelt over haar persoonlijke 
ervaring, over de dunne grens tussen buigen en opstaan, over de balans tussen overleven en 
trouw blijven aan je waarden. Aan de hand van haar persoonlijke verhaal als vluchteling, zal zij 
spreken over wat haar zoektocht naar vrijheid voor haar heeft betekend en wat dat van haar 
gevraagd heeft aan moed om te vechten tegen onrecht, de kracht van zachtheid in een harde wereld. 
En hoe zij, ondanks tegenslagen, steeds heeft gezocht naar verbinding, menselijkheid en een wereld 
waarin licht en schaduw mensen kan versterken in plaats van verdelen.  

 
Mardjan Seighali vluchtte in de jaren negentig uit Iran. Sinds haar aankomst in Nederland zet zij zich 
in voor vrijheid, verbinding en rechtvaardigheid. Ze bekleedde leidinggevende functies en vervulde 
diverse advies- en toezichthoudende rollen binnen maatschappelijke organisaties. In 2019 werd ze 
voor haar werk bekroond met de Comeniusprijs. 

Remonstranten zijn ondogmatische christenen die vrijheid en verdraagzaamheid belangrijk vinden. Zij vormen een 
vrijzinnig kerkgenootschap met een open karakter, dat veel waarde hecht aan de eigen levensbeschouwelijke weg die 
mensen gaan. 


