Zaterdag 18 februari 2023 om 14.30 uur in de Doopsgezinde Kerk in Alkmaar

ONTMOETING MET GEVOLGEN

Een toneelstuk over twee vrouwen die via de familie aan elkaar verbonden zijn.
Wie kan zeggen waar onze wegen samenkomen, alleen de tijd.

De vrouw van Menno Simons heet
Geertruydt Jansdochter Hoyer.
Zij is tot dusver (helaas) op de
achtergrond . Het is tijd om
w dat- naal die ecuwen - te

% veranderen.

Haar verre achter -, achter -, achter-
- kleindochter Geerte de Vries -

Immemzujheeftonsvastwelheteen
en ander te vertellen en misschien
geeft ze ons voor deze tijd ook nog
ideeén om over na te denken.

Beide vrouwen hebben in hun tijd, op
grond van een bijzondere ontmoeting,
voor een andere weg gekozen. Een
‘weg met grote gevolgen voor hun
verdere leven. Beseften zij welke stap
zij namen, het onbekende tegemoet?
In dit toneelstuk kijken de beide
vrouwen terug op die keuze, op de
gevolgen voor de toekomst.

Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar

ACHTERGROND

In het jaar 2025 is het 500 jaar
geleden dat in Zirich (Zwitserland)
voor gelovigen de eerste
volwassendoop plaatsvond.

Dat gedenkwaardige moment is
aanleiding om de komende tijd met
elkaar 500 jaar Anabaptisme en
Doperdom te vieren..

In de aanloop daar naartoe zal
-ongemlfeldopdwerseplamsenin

staan. Zijngedaehtengoedemdealm
zullen vast en zeker onder het stof
vandamwotdengelmlddoor
vieringen en lezingen.




